
 
Goede Vrijdag 
 
Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn 
Organist: Wim Smit 
M.m.v.  Koor de Zaaiers o.l.v. Karin de Rooij, Karin de Rooij sopraan, 
Stephan Kurtzahn, bas.   
 
 
Deze dienst draagt het karakter van een wake. Wij gedenken het lijden 
en sterven van Christus, zijn gevangenneming, zijn proces, zijn 
verloochening door Petrus, zijn veroordeling, kruisiging en sterven. Naar 
oude gewoonte lezen wij dit alles uit het evangelie van Johannes.  
Er wordt niet gepreekt, alleen gelezen, gebeden en gezongen. Wij willen 
waken uit ontsteltenis over alles wat er toen gebeurd is en het besef in 
ons toelaten dat zulke dingen nog steeds gebeuren… 
Een wake. Daarom is het stil voor de dienst. Het orgel zwijgt en ook 
wij brengen alles wat in ons is tot zwijgen. Als de kerkenraad 
binnenkomt blijft de gemeente zitten.   
 
Voorganger: De Heer zij met u. 
Gemeente.: Ook met u zij de Heer.  
 
Lied 538, 1.2. 
1) Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
 is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
 is leven van de woorden die opgeschreven staan 
 en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
 
2) Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is komen uit het water en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 

 
Gebed 
 
Recitatief uit de Mattheuspassion: bas en orgel  
Am Abend da es kühle war, ward Adams Fallen offenbaar, am Abend 
drückte ihn der Heiland nieder, am Abend kam die Taube wieder…… 
 
Vertaling: in de kou van de avondschemering openbaarde zich de val 
van Adam in de persoon van Jezus die door de mensheid gekruisigd 
werd….. 



        
Lezing Psalm 22, 1-12  
 
Koor; Gezongen Psalm 22a   
 
Lezing uit Johannes 18, 1-11  
 
Lied 587, 1.2.3.4 
 
Lezing uit Johannes 18, 12-27  
 
Lied 587, 5.6.7 
 
Lezing uit Johannes 18, 28- 19, 3  
 
Koraal: Vertrouw op al uw wegen (uit een bewerkte Matteuspassion, nr 
10, Karin)  
Vertrouw op al uw wegen, in vreugde en in pijn, 
op Hem, die u tot zegen, tot zon en schild zal zijn. 
Die wolken, lucht en winden wijst wegen, loop en baan. 
Hij doet u wegen vinden waarop uw voet kan gaan. 
 
  
Lezing uit Johannes 19, 4-16  
 
Koor:  Veni Jesu Amor Mi  
 
Lezing uit Johannes 19, 17-27  
 
Zingen: Lied 576b 
Bewerkte Mattheusassion 
12  
 
O Hoofd, bedekt met wonden,  
vernedering en hoon. 
O Hoofd, zo wreed geschonden, 
tot spot een doornenkroon. 
O Hoofd, Gij die met liefde 
de wereld overspant. 
Gij reikt zelfs wie U griefden 
Uw zegenrijke hand. 
 
 



Lezing uit Johannes 19, 28-30  
 
De paaskaars wordt gedoofd, een roos wordt bij het kruis gelegd.   
 
Stilte 
 
Koor: Gij zijt zo hoog verheven (uit een bewerkte Matteuspassion 13)   
 
Gij zijt zo hoog verheven, 
maar toch zo vreemd nabij.  
Gij schept uit liefde leven, 
ons leven maakt Gij vrij. 
Hoe kan uw licht verbleken? 
Nooit zal uw levenslicht, 
dat duisternis kan breken, 
verdwijnen uit het zicht.  
 
Lezing uit Johannes 19, 31-37  
 
Lied 577 1.2.3 
 
Lezing uit Johannes 19, 38-42  
 
Koor: Als ik van hier moet scheiden (uit een bewerkte 
Matteuspassion, nr. 14)   
 
Als ik van hier moet scheiden, 
blijft Gij, Heer, aan mijn zij. 
Moet ik in doodsnood lijden, 
Uw Geest waakt over mij. 
Als angsten mij belagen, 
verdriet mijn deel zal zijn, 
dan zal uw hand mij dragen 
ver boven angst en pijn. 
 
De voorbeden 
 
Orgelmeditatie 
 
Beklag van God onder orgelmuziek: 
Mijn volk, wat heb ik u misdaan? Ik heb de liefde geleefd en voorgeleefd. 
Ik heb mensen opgericht en nieuw leven geschonken. Ik heb genezingen 
tot stand gebracht, ik heb mensen hun waarde terug gegeven. Iedereen 



heb ik gezien. Iedereen was voor mij belangrijk. Of hij nu rijk was of arm, 
aanzien had of uitgestoten werd. Ik heb iedereen gewaardeerd en gezien 
als een kind van het licht. Waarom nagelen jullie mij aan het kruis?  
Vader, is dit echt mijn weg? Moet ik echt deze weg gaan? Kon het niet 
makkelijker, eenvoudiger, zonder mijn bloed, zonder mijn leven? Vader 
ik vraag u waarom? Waarom moet ik deze weg gaan van het lijden en de 
dood?    
 
Orgel gaat verder.  
 
En toch….ik zal zijn als dauw op de weiden en bloemen die opbloeien uit 
verdroogd land. En jullie zullen zijn als een leven dat niet meer te 
vernietigen is.  
 
Waar zullen wij nog bang voor zijn als wij Jezus hebben begrepen? In 
Hem werd onze ziel levend en ons vermoeide en uitgeputte hart tot leven 
gebracht. Aan iedereen gaf Hij de ruimte om belangrijk te zijn en zo 
eindigde niets op Goede Vrijdag,………de echte werkelijkheid van het 
Leven begon nu pas.   
 
 
Eindigend met  Lied 547, het refrein dat door allen wordt gezongen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij gaan in stilte naar achteren naar het kruis  
Voorganger: In uw handen, Eeuwige bevelen wij onze geest, ontferm U over ons.  
Wij bidden gezamenlijk het Onze Vader 
 
Zegenbede 
Wij verlaten in stilte de kerk. Mogelijkheid om in stilte kaarsen aan te 
steken bij het kruis.  



 
 
 


